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Kuikentje 
logerenkomt 

Met tekst en illustraties van Marjolein Bastin



“Er staat iets voor de deur,” zegt Frits, “en het piept heel hard.”
Nieuwsgierig doet Vera de voordeur open. Wat staat daar? Een kuikentje 
met een rugzak en hij piept heel hard en ongelukkig. 
Vera slaat haar arm om het kuikentje. “Kom maar gauw mee naar binnen!”

“Waar kom je vandaan?” vraagt Vera. “En waar is je moeder?”
“Ik kom uit de paasetalage in een winkel” – nu begint het kuikentje te 
huilen – “en Pasen is voorbij en ik weet niet waar mijn moeder is. Ze was 
zo lekker warm.”

Vera geeft het kuikentje een kusje. “Het is bijna avond. We gaan naar bed 
en morgen gaan we je moeder zoeken.”
“Piep,” zegt het kuikentje heel zachtjes.



Vera heeft het bedje opgemaakt in de logeerkamer. Ze heeft het 
kuikentje lekker gewassen en geborsteld. Daarna heeft ze zijn snaveltje 
gepoetst met de tandenborstel uit zijn rugzak.

“Welterusten, kuikentje!”

Maar het kuikentje kan niet slapen. Hij moet steeds aan de warme buik 
van zijn moeder denken… Het dekentje is wel warm, maar anders warm. 
En Vera is wel lief, maar heel anders lief. En ineens moet het kuikentje 
weer erg hard huilen.


