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Pim en Spoetnik gaan op vakantie. Ze gaan naar het ei-

land Terschelling. Ze rijden met hun nieuwe auto naar de 

boot. Wat hebben ze er zin in, het is zulk mooi weer. Echt 

zomer. 

 



  

Toet, toet, toet! De boot gaat varen naar Terschelling. 

Pim en Spoetnik gaan ook mee. Ze varen op de Wad-

denzee. Het is een hele reis voor ze op Terschelling zijn. 

De boot zit tjokvol.  



  

“Spoetnik, moet je eens kijken, daar is Terschelling!” juicht 

Pim. “Zie je de vuurtoren? Die heet de Brandaris.” Toet, 

toet, klinkt het weer. Ze schrikken ervan. De boot komt 

 aan op Terschelling. 



 

Het wordt nacht. Pim en Spoetnik hebben een hut in het 

bos om in te slapen. Het lijkt net een tent. Plotseling hoort 

Pim bladeren ritselen. “Wat is dat?” zegt Pim. Spoetnik 

blaft: ”Ik ga dit spoor volgen; ga je mee Pim?” 



x 

“Kijk nou eens, allemaal konijntjes,” blaft Spoetnik. De 

konijntjes zijn ’s nachts allemaal wakker. Dan maken ze 

veel plezier met elkaar. “Komen jullie straks op bezoek?” 

vraagt Pim. “Ja, wat leuk,” antwoorden ze in koor. 


