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samen met Leonie, Noah en Noahs moeder naar school.
Vandaag is hij heel opgewonden. ‘Raad eens wat we voor
het blauwe huis hebben gezien!’

‘Eh,” denkt Leonie. ‘Misschien een slijmerig slobbermonster

idat...” Maar dan flapt Tobias het er al uit: ‘Een verhuiswagen.
§En de voordeur staat open!’

Het blauwe huis staat aan de Eikenweg. Soms trekken
iLeonie, Noah en Tobias belletje en rennen dan heel viug

1
weg. Maar alleen als er geen grote mensen bij zijn.

%Natuurlijk doet nooit iemand de deur open — er woont

namelijk niemand in het blauwe huis. Tot nu toe in

ieder geval. Voordat ze naar school gaan, wil Leonie

beslist nog even snel bij het blauwe huis gaan kijken.

En daarom maken ze een kleine omweg.

Mannen in rode overalls laden dozen uit de

verhuiswagen en brengen ze naar binnen.

Verder is er niemand te zien.

‘Het lijkt erop dat we nieuwe buren

krijgen!” zegt Noahs mama.




‘Waar zijn de kinderen?’ vraagt Noah.

Dat weet Noahs mama niet. ‘Misschien
hebben ze die niet,” zegt ze. ‘Sommige
mensen hebben geen kinderen.’ 5
‘Maar deze mensen hebben wel ‘
kinderen,” zegt Noah en hij wijst naar

.._een kinderfietsje dat net voor de garage
wordt neergezet.

. Noahs mama lacht. ‘Goed nagedacht! En je

. zult ze vast al heel vlug leren kennen. Maar nu

gaan jullie eerst naar school.’









