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1	 Hebbes!

Dolfje Weerwolfje rent door het Weerwolvenbos.

De bomen hebben lange schaduwen.

De volle maan loert door de takken.

Dolfje rent verder en verder.

Soms blijft hij even staan.

Dan steekt hij zijn kop in de lucht.

Blij huilt hij naar de maan.

‘WROW-WAOE-OE!’

Hij kijkt om zich heen.

‘Wrow, waar ben ik nu?

Dit lijkt een ander bos.’

Hij ziet een boom met grote wortels.

De wortels lijken net vingers van een reus.
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Er kronkelen rare dampen tussen.

Voorzichtig loopt Dolfje voorbij de boom.

‘Oei, hier is het drassig.

En het stinkt.

Dit lijkt wel…

Een moeras!

Duister is het hier, zeg!

Een beetje eng...’

Opeens hoort hij een kakellach.

Wat is dat?

Er ruist iets.

Als een jurk in de nacht.

Takjes kraken.

Kikkers kwaken.

Opnieuw die lach.

Een enge kakel.

Wegwezen! denkt Dolfje.

Het is hier niet pluis.

Hij draait zich om.

Achter hem staat een figuur.

Groot en rond.

Ze zingt een liedje, dat Dolfje niet kent:

‘Roeren roeren

Koekeloeren

Zo zijn onze heksentoeren

Dwergenmerg en babyvet

En meisjesbotten voor de pret!’

Dan kakelt zij opnieuw.

Een hand met lange nagels grijpt zijn schouder.

‘Hebbes, konijn!’

Een net valt over Dolfje.

Hij spartelt.

Slaat met zijn klauwen.

‘Wrow!’

Maar hij zit vast in het net.

Gevangen…


