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... zo het water in. Maar het water was bevroren en daar lag Kikker 

op het harde koude ijs.

Hoe moet ik me nou wassen als er geen water meer is? dacht hij 

geschrokken.

Verbaasd rende hij naar buiten. Er lag overal sneeuw!

Het was erg glad en voor hij het wist, gleed hij van de oever 

naar beneden...



Bibberend van de kou zat Kikker op de oever. Daar kwam Eend aanschaatsen.

‘Hallo Kikker,’ riep ze vrolijk. ‘Lekker weertje vandaag!

Ga je mee schaatsen?’ ‘Nee,’ zei Kikker somber, ‘ik heb ’t koud.’

‘Maar schaatsen is gezond,’ zei Eend. ‘Kom mee. Ik zal het je leren.’


