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Het leven is heerlijk, het leven is mooi,

maar —vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi.
Mensch, durfte leven!

Je kop in de hoogte, je neus in de wind,

en lap aan je laars hoe een ander het vindt.

Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst,
maar wees op je vierkante meter een vorst!

Wat je zoekt kan geen ander je geven,

mensch, durfte leven!

(Dirk Witte, 1917, bekendst van Ramses Shafty)
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Inleiding

Elke ochtend gaat de wekker. Je staat op, ontbijt en
haast je naar een file of een overvolle trein, op naar kan-
toor. Daar doe je werk dat je meestal niet leuk vindt. En
je hebt geprobeerd het te veranderen, want de ideeén
die je hebt zouden niet alleen goed zijn voor jou, maar
voor de hele organisatie. Je hebt het erover gehad met
je baas, maar ze komt er niet op terug — ze neemt je
kennelijk niet serieus. Met je collega’s heb je ook al niet
veel aansluiting. De dag sleept zich voort in slowmo-
tion, behalve de lunch, die voorbijj is in een zucht en een
cola light. Je duikt weer in een file en komt thuis, waar je
eindelijk kunt doen wat je graag wilt, ’s avonds en in het
weekend. Waar doe je het voor, vraag je je vaak genoeg
af.

Ofje werkt zo hard dat de tijd voorbij vliegt. Als
je thuiskomt ben je vooral heel moe, maar zelfs in de
weekends wil je nog even wat dingen voorbereiden of
afmaken. Heel af en toe sta je stil en constateer je dat je
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er alweer drie jaar werkt, maar eigenlijk vergeten bent
waarom. Ergens knaagt het: je weet dat deze baan je
niet gelukkig maakt. Maar veel tijd om na te denken gun
je jezelf niet: je moet door...

Dit boek gaat over hoe je werk vindt waar je wél bljj
van wordt. Voor de een betekent dat een eigen bedrijf
beginnen, de ander wordt zzp’er en een derde vindt
zijn geluk in loondienst. De overeenkomst: ze gaan iets
anders doen.

Is dit boek iets voor jou? Jij — of degene aan wie je het
cadeau wilt geven — doet op dit moment in ieder geval
niet wat je echt zou willen, anders zou je dit nu niet
lezen. Dan zijn er twee mogelijkheden: je bent niet
helemaal blij met je werk, maar je weet eigenlijk niet
zo goed wat je zou kunnen doen. Dit boek helpt je met
verschillende beproefde, inspirerende en tegelijk prakti-
sche oefeningen om daarachter te komen. Komt goed.
Of'je weet wel wat je zou willen, maar je hebt jezelf
wijsgemaakt dat het onmogelijk is. Omdat je leven —en
dat van je partner en je gezin — is ingericht op je huidige
inkomen of op secundaire arbeidsomstandigheden
zoals een gunstige hypotheek, een goed pensioen, een
leaseauto et cetera. De gouden handboeien. Verlies
van status is ook iets wat je ervan kan weerhouden van
baan te veranderen: je vrienden en je ouders vinden
dat je een prima baan hebt, en dat malle idee dat je
liever leraar/ondernemer/fotograat/meubelmaker wilt
worden houd je liever voor je. Zeker in deze crisistijJden
moet je geen gekke dingen doen, wees blij dat je een
baan hebt, ook al is die misschien niet perfect. Wat zou
het, bagatelliseer je. Alsof'je leven alleen om dat werk
draait. Nee toch? Dus niet zeuren.





