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Kennismaking met Mexico

Als je aan Mexico denkt, denk je misschien aan felle kleuren en aan muziek.
Aan witte stranden, sombrero's en pittig eten. En wist je dat de mensen in
Mexico Spaans spreken en dat er heel grote cactussen groeien? In dit boek lees

je nog veel meer interessants over Mexico.

Mexico is heel groot, bijna 2 miljoen vierkante kilometer. Het is daarmee het
op veertien na grootste land ter wereld. Het ligt tussen de Verenigde Staten en
Centraal-Amerika, op het noordelijk halfrond. Mexico is een heel gevarieerd
land, met mensen van verschillende afkomst en een gevarieerd landschap. De

rijke geschiedenis van Mexico gaat duizenden jaren terug.

Mexico vandaag

Mexico is het grootste land ter wereld waar de mensen Spaans spreken, maar
daarnaast worden er nog ruim 60 andere talen gesproken. Bijna 80 procent van
de mensen woont in grote en kleinere steden. Hun leven lijkt veel op dat van
mensen in andere ontwikkelde landen. Maar in de wat meer afgelegen gebieden
lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. De mensen leven daar nog precies zo als
honderden jaren geleden.

HOE ZEG JE..

hola ol-LA hallo
cafeteria kaf-fe-te-RIE-ja cafetaria
barbacoa bar-ba-KO-a barbecue
tomate to-MA-te tomaat
vainilla baj-NIE-ja vanille
huracdn oe-ra-KAN orkaan




Denk je aan Mexico, dan

denk je aan cactussen!




