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Sommige woorden zijn vetgedrukt. 
Op bladzijde 42 en 43 lees je wat deze woorden betekenen.
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Kennismaken met Duitsland
Waar denk je aan als je aan Duitsland denkt? Aan bier en worst? Of aan 
wereldoorlogen en de Berlijnse muur? Dat zijn bekende dingen, maar Duitsland 
is om nog veel meer beroemd. Denk maar eens aan klassieke muziek, goede 
voetballers en brede snelwegen. 

De geschiedenis van Duitsland zit vol hoogtepunten, maar ook vol verdriet. 
Vandaag de dag is Duitsland een machtig land binnen de Europese Unie 
(EU). De hoofdstad, Berlijn, is een moderne, levendige stad met mooie musea, 
bijzondere gebouwen en gezellige cafeetjes.

Grenzen verleggen
Duitsland zoals wij dat nu kennen, bestaat pas sinds 1990. Geen enkel ander 
Europees land is zo vaak verdeeld, weer herenigd en uitgebreid geweest als 
Duitsland. In 1990 was de laatse keer en daarmee is Duitsland een van de 
jongste landen van de EU. Het grenst aan negen andere landen en ligt heel 
centraal in Europa. De Duitse vlag bestaat uit drie horizontale strepen: een 
zwarte, een rode en een gouden.

Wereldwijd
Roodkapje, Repelsteeltje, Sneeuwwitje... de sprookjes van de gebroeders Grimm 
zijn in de hele wereld bekend. En ken je Beethoven, Bach en Schumann, drie 
wereldberoemde componisten? Grote Duitse uitvindingen zijn de drukpers en 
de raketmotor.

Hoe zeg je ...?
goede morgen	 guten Morgen 	 (ghoeten morghen)
Hoe gaat het?	 Wie geht’s? 	 (wie gheets)
Met mij gaat 't goed.	 Mir geht’s gut. 	 (mir gheets ghoet)
Ik heet…	 Ich heiße…	 (ich haisse)
Ik kom uit…	 Ich komme aus… 	 (ich komme aus)
tot later!	 bis bald! 	 (bis balt)
tot ziens	 tschüss! 	 (tsjuus)
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Duitsland heeft een beeldschone 
natuur, met diepgroene meren en 
besneeuwde bergen, zoals hier in het 
nationaal park Berchtesgaden. 


