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Voor Jacobine

Ook al zie je de zon niet
Je weet dat ze straalt
En ligt er zonneschijn in het verschiet
Die de wolken achterhaalt.

Want die zullen wijken
Voor haar stralende kracht
Ze zullen meer bestrijken

dan je wellicht verwacht






Proloog

Op een dag als deze zou Patty het liefst willen dat ze een
deel van haar geheugen kon selecteren en op delete kon
drukken. Ze kruipt in het hoekje van de bank, naast haar
staat een grote pot thee. De poes ligt languit op schoot, hij
spint even luid als anders. Bij de gedachte aan de reis voelt
Patty de tranen opkomen. Ze aait de poes in lange halen,
dat kalmeert haar wat.

De telefoon doet haar opschrikken. Het is haar moeder om
te vragen hoe het nu met haar gaat. Ze stamelt dat het wel
gaat en dat ze graag komen eten maar niet vandaag, ze
bedankt haar voor het bellen en kruipt weer op de bank en
nestelt zich in haar zachte kussens.

Ze wil nu gewoon alléén zijn.






Hoofdstuk 1

Wanneer Patty de rode envelop opent, kijkt ze verschrikt
op. Dit kan niet waar zijn. Een volledig verzorgde, 8 daagse
reis voor 2 personen naar Wales, u aangeboden door Travel
UK. Ze had er niet meer aan gedacht. Samen met Mary
hadden ze meegedaan aan een puzzel in de Margriet, het
was geen moeilijke puzzel geweest. Ze had het antwoord op
de briefkaart geschreven en samen hadden ze de grootste
lol gehad; samen naar Wales, wat zou dat heerlijk zijn!
Eindelijk eens tijd om bij te kletsen. Niet even een uurtje
maar een hele week! Patty pakt haar mobieltje en belt Mary
meteen op. Mary reageert uitgelaten, ze moet zich inhouden
om niet al te luid te reageren om de serene rust op kantoor
niet te verstoren. Haar deur staat altijd open en voor je
het weet staat Jeffrey in de deuropening. Wanneer Jeffrey
ergens van op de hoogte is dan weet het hele kantoor het
binnen vijf minuten. Jeffrey is een kei van een assistent, hij
is ook graag op de hoogte van alle sociale activiteiten op
kantoor.

“Of je vanavond langskomt om het te vieren,” vraagt Patty
nogmaals.

“Tuurlijk, ik ben er om half zes.” Patty klapt haar telefoon
dicht en staat even stil bij wat er is gebeurt. Ze kan het
nog niet bevatten. Ze maakt een kop koffie en gaat op de
bank zitten, ze krult haar benen onder zich en glimlacht. Ze
wint nooit iets en nu dit. Langzaam dringt het tot haar door
dat ze een datum moet plannen en heeft ze wel voldoende
kleren? Het is pas maart en nog erg koud. Hier en daar
ligt nog een laatste pluk sneeuw. Ze vraagt zich af: “Hoe



zou het weer daar zijn in april?” Ze denkt aan strand en de
heuvels. Nog even lezen wat er staat over de data, er zijn
een aantal vertrekdata. De keuze is niet groot, maar goed:
“Een gegeven paard....” Vanavond even overleggen met
Mary. Mam zou wel voor de dieren kunnen zorgen, schiet het
door haar heen. Ze pakt de telefoon en belt haar moeder.
Ze is zo enthousiast dat ze amper uit haar woorden kan
komen. Ook haar moeder reageert enthousiast en natuurlijk
zal zij voor Jannus de poes en alle ‘buitendieren’ zorgen.

Om exact zes uur is Mary bij Patty. Als Patty de deur opent
vallen ze elkaar lachend in de armen. “Wat een grap hg,
wie had ooit gedacht dat wij zouden winnen.” Natuurlijk
fantaseer je erover, als het dan echt zo is dat je wint is het
toch even anders.

“Laat me de kaart eens zien,” lacht Mary. Mary is al jaren
Patty’s vriendin. Ze leerden elkaar kennen toen hun dochters,
‘de meisjes’, nog klein waren, 4 en 5 jaar.. Wanneer je elkaar
elke dag bij school treft komt het vanzelf tot een praatje.
Van een praatje komt de koffie en voor je het weet ben je
twintig jaar verder, zijn de meisjes volwassen en vier je dat
je bijna vijfentwintig jaar lang vrienden bent. Ons jubileum
reisje... grapten ze bij het opschrijven van het antwoord op
de briefkaart. Mary bestudeert de kaart aandachtig. Patty
heeft hem al honderd keer gelezen, als nu Mary de kaart
bekijkt is het zoveel leuker. Het staat er echt:

“U bent de winnaar van puzzelwedstrijd Margriet 2"

Namens Travel UK bieden wij u een geheel verzorgde,
8 daagse reis aan voor 2 personen naar Wales.
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