Voor jou






Toen ik begon met het schrijven
van Dichtgedachten had ik niet durven
dromen dat ik er zoveel mensen
mee zou bereiken.

Ik ben dankbaar dat ik mijn gedachten
met je mag delen en hoop dat ik iets

kan bijdragen aan je bestaan.






Nooit geloofde ik in de hemel,
dat er iets is waarheen je gaat.
Maar nu ik jou voorgoed moet missen,

hoop ik oprecht dat ze bestaat.






Wees de beste versie van jezelf,
neem altijd minder dan je geeft.

Zodat je ooit met trots kunt zeggen:
dit is hoe ik heb geleefd.
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Vergeet niet te genieten,
stel dat niet uit, doe het vandaag.
Deze dag is je gegeven,

of morgen komt is maar de vraag.






Soms zou ik willen dat de wereld,
een minuutje stil zou staan.
Gewoon heel even niet meer draaien,

voor iedereen die is gegaan.






Dromen waarheid maken,
en angsten overwinnen.
Hebben één ding met elkaar gemeen:

je moet eraan beginnen.






Gisteren is niet per se een einde,
noch is morgen een begin.
Want vandaag, waar het om draait,

ligt daar altijd tussenin.

19






Vrijheid heeft niets te maken,
met zomaar alles kunnen zeggen.
Vrijheid is het recht jezelf te zijn,

zonder dat uit te hoeven leggen.
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Blijf altijd investeren
in de wereld om je heen.
Want wie niets meer te delen heeft,

die is pas écht alleen.
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Tedereen streeft naar geluk,
maar wadrin sommigen verschillen,
is dat ze hun eigen stuk

ten koste van een ander willen.
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