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Dit is het verhaal van Rambamboelie,
een leuk klein hondje waar iedereen dol op was.
Want hij was niet alleen leuk en klein,
maar hij blafte ook zo grappig.
‘Waf waf waf,’ blafte hij als je hem tegenkwam
en zoals hij ‘waf waf waf ’ blafte,
blafte geen ander hondje.

Kijk ook op www.ploegsma.nl

NUR 273 / ISBN 978 90 216 7816 0 

Negende druk 2017 

© Tekst: Mies Bouwman 2002

© Illustraties: Philip Hopman 2002

www.philiphopman.nl

Vormgeving omslag: Steef Liefting

© Deze uitgave: Uitgeverij Ploegsma,  Amsterdam 2002

Alle rechten voorbehouden



Iedere morgen wandelde hij met een mevrouwtje in het park 
en iedere morgen vroegen de mensen die ze tegenkwamen:  
‘Blaf, Rambamboelie, blaf.’
‘Waf waf waf,’ blafte hij dan vrolijk
en de mensen lachten en zeiden:
‘O, o, wat een leuk klein hondje.’



Maar toen kwam die rare dag.
Niemand wist dat het een rare dag zou worden,
dus riepen de mensen zoals ze altijd deden
als ze het mevrouwtje met haar hondje zagen:
‘Blaf, Rambamboelie, blaf!’
En Rambamboelie keek ze aan en deed z’n mondje open.
Maar wat hoorden ze...


