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Het is een mooie lentedag. Zo’n dag waarop je 
een ijsje eet. Gewoon, omdat de zon schijnt, 

de bloemen bloeien en de vogels fluiten. 

Het is de dag waarop Dunya wordt geboren. 
Niet veel groter dan een hand, met een bruine 
vlek rondom haar linkeroog en een wit puntje 

aan haar bruine staart. 
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Dunya is moe en heeft dorst. 
Maar haar hondenmoeder heeft 

niet genoeg melk voor alle  
puppy’s in het nest… Wat nu? 
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Ieder jaar in de lente is Dunya 
jarig. Dat is misschien wel haar 
lievelingsdag. Moon hangt dan 
slingers op, ze krijgt cadeautjes 
en extra veel kusjes en honden-

koekjes.  
 
 

Daar houdt Dunya van! Bijna net zo veel als van ijsjes  
en autoritjes in de zomer of rollen door de koude 

sneeuw in de winter.
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Op een dag heeft Moon een verrassing voor Dunya.
Ze krijgt er een hondenzusje bij! Ze is bruin, met 

goudgele, ondeugende oogjes.
Haar naam is Gioia. Dat betekent ‘geluk’. Maar Dunya 
weet niet of ze wel zo gelukkig is met dit stoute zusje. 
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Hé, wat is er met Moons buik aan de hand? 
Waarom wordt die opeens zo groot en rond? 

Het lijkt wel alsof er een ballon in zit! 
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