Uk WESTENBERG

pUNYA

TEKST DOOR

“ mels BIANCA SAMETH)y,
1 nwondenlevep

&1 ILLUSTRATIES VAN

PACO VINK

oo

maoon



Het is een mooie lentedag. Zo'n dag waarop je
een ijsje eet. Gewoon, omdat de zon schijnt,
de bloemen bloeien en de vogels fluiten.

Het is de dag waarop Dunya wordt geboren.
Niet veel groter dan een hand, met een bruine
vlek rondom haar linkeroog en een wit puntje

aan haar bruine staart.



Dunya is moe en heeft dorst.
Maar haar hondenmoeder heeft
niet genoeg melk voor alle
puppy’s in het nest.. Wat nu?












He, wat is er met Moons buik aan de hand?
Waarom wordt die opeens zo groot en rond?
Het lijkt wel alsof er een ballon in zit!



