
Rosa is anders dan haar broertjes en zusjes. 

Ze heeft geen veren, ze kan niet vliegen en 

haar gekras klinkt nergens naar. Maar Rosa 

ontdekt dat het niet erg is om anders te zijn. 

Ze is gewoon Rosa, Rosa van de raven. Rosa van de raven
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Hoog in de boom is ons nest. Meteen als we uit het 
ei kruipen, slaan papa en mama hun vleugels om 
ons heen. Tussen hun veren is het lekker warm.



Mijn broertjes en zusjes sperren hun snavels 
wijd open. Ik heb ook honger en open mijn 
mond net zo wijd. We krijgen wormen, vliegen, 
maden en slakken.



Tussendoor slapen we, doen wie het hardst kan krijsen 
en scharrelen wat rond. Omdat ik het steeds koud heb, 
krijg ik van papa een jurk en een mutsje. 
“Onze kleine Rosa,” noemt mama me.
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