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Hier woont Misha.
Opde Perenlaan 727
in Dwingelo.









Tada, daar zul je hem hebben.
Nou, kijk eens even wat vrolijker,
anders slaan we het boek allemaal
weer dicht, hoor!

Ja,zéja.



Dit is dus Misha. Net vijf jaar Hij MOET:
oud. En het belooft weer een

verschrikkelijke dag te gaan e op school tijdens de grote pauze
worden. elke dag boterhammen met

pindakaas én boter eten, omdat
Waarom? Omdat Misha steeds van zijn vader altijd vergeet dat hij
alles MOET (vindt Misha). niet van boter houdt.

e leren fietsen terwijl hij niet goed
bij de trappers kan.



e kijken naar oerstomme

programma’s met oerstomme

mensen, omdat zijn zus

ouder en groter is en altijd de

afstandsbediening pakt. Al duizend keer heeft Misha het
allemaal tegen zijn vader gezegd,
maar die is alleen maar aan het
bellen en bellen...



En vandaag moet Misha ook nog
beginnen met zwemles. En hij haat het
om met zijn hoofd onder water

te gaan. En hij HAAT

koud water.



Vanneer
Maq K nOu
eens 1efs
b@,ph\@n? denkt Misha.

Nou, wat denken we ervan, nu
is wel een mooi moment, toch?

Toch?
NU MISHA!

Nu”?

Ja, NU Misha, dit is een boek,
dus alles kan. Maar we hebben
niet de hele dag de tijd.



Misha weet van gekkigheid niet wat hij moet doen.
Even kijkt hij suffig om zich heen. Zijn haren
wapperen voor zijn ogen.

[k veet  roepthijdan en hij schuift zijn haar opzij.
het!

Hij steekt zijn wijsvinger
en middelvinger in de lucht
en houdt ze voor zijn
linkeroog als een katapult.



Nou, nou, is dat alles Misha?
zul je misschien denken. Mag je
eindelijk iets bepalen, zit je
alleen maar een beetje met je
vingers te hannesen.

Maar hou je voorleesvader
of -moeder maar stevig vast,

want wat er nu gaat gebeuren is

ongelooﬂijk.
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Misha roept:

KNIP/

En dan:

Deed jij dat,
Misha?
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