VINpressions

een smakelijk samenspel tussen wifn
en kunst

HUBRECHT DUIJKER
vinpresstonist

Eerste druk: maart 2021
©Hubrecht Duijker

ISBN BOEK (hardcover): 978-94-6217-652-2

ISBN BOEK (softcover): 978-94-6217-653-9

ISBN E-BOEK: 978-94-6217-654-6

ISBN AUDIOVISUELE BOEK: 978-94-6217-655-3

Uitgever: Davey Jones Publishing, Prinsenbeek, The
Netherlands.
(imprint van ClusterEffect)

Coverfoto: Guus J. Baks, fotograaf

Niets van deze uitgave mag worden openbaar gemaakt
en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.



Vinpressions is bestemd

voor alle wijnliefhebbers

die ook liefde voor de kunst hebben.

Hubrecht Duijker

vinpressionist



Wijnliefhebberys zijrv ook
kunstliefhebbers,

immers tot levenskunst behoort tevens het genieten van
beeldende kunst

Eerder werden wijn en kunst met elkaar verbonden
via bijvoorbeeld kunstzinnige etiketten, kelderexposities
en
beschilderde vaten.

Als vinpressionist, als wijnschrijver die schildert,
heb ik dat nu ook gedaan — misschien zelfs voor het
allereerst — in boekvorm.

Namelijk door tachtig tekstuele miniaturen over wijn
symbolisch te koppelen aan even zovele afbeeldingen
van mijn eigen schilderijen.

Ik hoop dat alle bezitters van dit boekje er graag in zullen
bladeren, kijken en lezen, wellicht met een glas in de
hand.

Hubrecht Duijker
vinpressionist

www.hubrechtduijker.com
WWW.Vinpressionist.com



http://www.hubrechtduijker.com/
http://www.vinpressionist.com/

1 Proosten met Prosecco

Als de inwoners van Venetié geen koffie drinken,
proosten ze haast altijd met Prosecco. Dat deze mild
frisse bubbel zo vaak in Venetié wordt genoten, laat zich
makkelijk verklaren. De oorspronkelijke geboortegrond
van Prosecco ligt namelijk 50 kilometer benoorden de
wondermooie waterstad. Daar groeit de glera, een druif
waarvan zowel vol schuimende als licht bruisende wijnen
worden gemaakt, de spumante en de meestal goedkopere
frizzante.

(Venetié verstild, 01) '



2 Route du Crémant

Een van ’s werelds prachtigste wijnroutes is die van
Alsace. Deze loopt tientallen kilometers door
sprookjesdorpen waar de vakwerkhuizen vaak versierd
zijn met bloembakken, en langs wijngaarden. Die
tegenwoordig voor pakweg een kwart een mousserende,
a la Champagne vervaardigde, meestal kostelijke
wijnsoort geven, Crémant d’Alsace, veelal op basis van
een hoog aandeel Pinot Blanc. De Route du Vin is tevens
de Route du Crémant.

(Bij St. Hippolyte, Route du Vin Alsace, 2018)



3 Danst op de tong

Het zijn de fijne, met grote zorg verkregen belletjes die
Champagne doen dansen op de tong, en het is de speciale
kalkgrond, bestaand uit miljarden fossielen - waarop de
pinot noir, chardonnay en pinot meunier groeien - die de
wijn zijn karakter geeft. Beroemdheden hebben allerlei
excuses bedacht om van Champagne te genieten, zoals
Madame de Pompadour die stelde ‘Het is de enige wijn
die een vrouw mooi doet blijven nadat ze hem heeft
gedronken.’

(Prima ballerina, 2018)



