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Monika 

 

De soepele, donkerblauwe gordijnen dansten omhoog bij 

elke bries die door het open raam naar binnen gleed, 

samen met het gedempte geluid van beneden op straat. 

Een stad die langzaam maar zeker ontwaakte: auto's die 

voorbijreden, mensen die elkaar op straat begroetten en 

de zachte klanken van jazzmuziek, telkens wanneer de 

deur van de boekhandel op de begane grond open- en 

dichtging. Mussen tjilpten fel terwijl ze de zaadjes 

wegpikten van het vogelhuisje, dat net buiten het venster 

op de derde verdieping hing.  

Het hoge, open raam kraakte bij iedere centimeter 

die het verder open werd geblazen en onthulde een 

zonnig uitzicht op het Franse balkon dat versierd was met 

pompoenen, lichtjes en een grote pot chrysanten. Door 

het vroege uur en de lage temperatuur was het geheel 

gehuld in een laagje dauw, dat bijdroeg aan het besef dat 

het al laat in de herfst was. De winter stond voor de 

spreekwoordelijke deur en in dit stuk van Europa kon het 

behoorlijk koud worden.  

Berlijn. De Duitse hoofdstad, vooral bekend om 

zijn opvallende contrasten, levendige cultuur en manier 

van leven, was een bijzonder aantrekkelijke Europese 

stad. Een plek waar alles mogelijk was en waar eigenlijk 

geen taboe bestond. Historische gebouwen stonden pal 

naast moderne architectuur, terwijl verleden en heden 

door elkaar liepen. Van de Brandenburger Tor tot de 
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Bondskanselarij, het was allemaal onderdeel van de 

geschiedenis van een hele natie. 

Berlijn. De stad van kunst, design en musea. Haar 

stad. De plek waar ze was geboren en waar ze de top zou 

bereiken. 

De kamer was stil, op het geluid van haar 

ademhaling na. Monika lag languit op zowel haar 

favoriete, als de enige fauteuil die in haar slaapkamer 

stond. Een mooi exemplaar dat ze op een rommelmarkt 

op de Boxhagener Platz had gekocht. 

‘O schatje, ga door,’ fluisterde ze met rokerige 

stem. ‘Hmm, zo ja.’ Met een arm achter haar hoofd 

gevouwen, masseerde ze haar pijnlijke, gespannen 

schouders, terwijl ze Jonas van achter halfgesloten ogen 

observeerde. Hij was hier zo goed in. Haar trouwe, geile 

kamergenoot, die vanmorgen haar kamer in was 

geslopen, gekleed in niets meer dan een onderbroek, 

precies zoals ze hem had gevraagd. Zijn jonge, gespierde 

lichaam was bleek en versierd met honderden sproetjes, 

die Monika onweerstaanbaar vond. Haar vingers volgden 

de tere huid van zijn schouderbladen tot aan zijn nek, 

voordat ze die in zijn haar begroef. 

Jonas was ongeveer drie maanden geleden in hun 

hippe appartement komen wonen. Met al een 

bachelordiploma in Wiskunde op zak, deed hij nu een 

master in Natuurkunde. Wanneer hij niet met zijn neus in 

de boeken zat, trainde hij zijn lange, krachtige lichaam in 

de sportschool verderop in de straat. Hij was beslist een 
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nerd, die graag op zijn kamer bleef, waar hij urenlang 

videospelletjes kon spelen. Alleen bij een uitdrukkelijke 

uitnodiging zocht hij zijn huisgenoten Monika, Lina en 

Lukas op. 

Monika was gek op hem. Op een avond, ongeveer 

een week nadat hij in het appartement was getrokken, 

had ze spontaan op zijn deur geklopt om zich voor te 

stellen. Ze was thuisgekomen van een drukke dag in haar 

atelier, en te oordelen naar zijn uiterlijk, had hij de hele 

dag thuis zitten studeren. Zijn dikke, rode haarbos zat in 

de war en hij had nog steeds zo’n blik in zijn ogen, alsof 

hij veel te lang op een bepaald onderwerp gefocust was 

geweest. Zijn lange benen waren gehuld in een 

joggingbroek en hij droeg een T-shirt van de Universiteit 

van Berlijn.  

En ook al had hij zijn best gedaan het te 

verbergen, Monika wist precies wanneer ze werd 

begeerd. Met haar priemende, donkerbruine ogen kon ze 

dwars door hem heen kijken totdat ze vond wat ze zocht. 

Hartstocht. Ondanks zijn innerlijke protesten kon hij zijn 

ogen niet van haar afhouden. Hij had niet veel ervaring 

met vrouwen en was waarschijnlijk geschokt door het 

idee dat hij zich aangetrokken voelde tot een van zijn 

huisgenoten. Ach, Monika kende mannen zoals hij als 

haar broekzak en ze waren precies haar type. Zeer 

intelligent, verlegen, op zichzelf, maar met een beetje 

overtuiging enorm toegewijd. 

En zo begon 


