
FLUTS 
zoekt zijn kluts 

 

 

een net iets ander adventsverhaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elsbeth de Jager & Ingrid van der Knaap 

 

  



 
 
 

 
 

Voor alle mensen die ons hebben geholpen 
onze kluts terug te vinden 

  



 

  



 

 
 
 
 

Hoera! 
Het is december 

De maand van liefde 
en gezellig samen zijn 

Zonder boosheid 
ook geen pijn 

Maar lekker warme broodjes 
en ’s avonds thee met gember 

 
Fluts wil zijn winterflonker voelen 
alsof er duizend Flutsvlindertjes 

dwars door zijn buik krioelen 
 

En blij alles doen waar hij van houdt 
vuurtje stoken, pompoensoep koken 

terwijl hij ook nog hutten bouwt 
 

Maar: 
het is naar 
het is waar 

Hij voelt 
niks 

 


