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Deel 1 

Elisabeth (Beppie) Verboom (1783-1865) 

 

Stamboomgegevens van Beppies moeder Maria van Daalen en 

haar oom Jacobus van Daalen. 

 

Maria van Daalen geboren te leiden 22 juni 1761, overleden te Leiden 9 

november 1849. Dochter van Jacobus van Daalen (1734-1805) en Johanna 

Schreuder (1730-1819). Trouwt te Leiden op 17 oktober 1795 met Jacobus 

(Jaap) Uljee, geboren te Leiden op 26 april 1776, overleden te Leiden op 

29 augustus 1839. Zoon van Jacobus Uljee (?-?) en Johanna Roelandse (?-

?). Maria heeft dan een kind van Verboom, voornaam en data van ge-

boorte en overlijden onbekend. 

 

Kind voor dit huwelijk: 

1. Elisabeth (Beppie) Verboom, geboren te Leiden op 1 augustus 1783, 

overleden te Leiden op 15 maart 1865 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

2. Catharina (Kaatje) Uljee, geboren te Leiden op 4 maart 1790, overle-

den te Leiden op 13 juni 1856 

3. Jacobus (Japie) Uljee, geboren te Leiden op ca. 27 augustus 1793, 

overleden te Leiden op 13 januari 1802 

4. Maria (Marie) Elisabeth, geboren te Leiden op 21 juni 1796, overleden 

te Leiden op 7 februari 1846 

5. Jacobus Johannes Uljee, geboren te Leiden op 30 april 1798, overle-

den te Leiden op 23 augustus 1866 

6. Anna Uljee, geboren te Leiden op 3 februari 1800, overleden te Leiden 

op 18 april 1868 

7. Johannes Uljee, geboren te Leiden op 5 april 1802, overleden te Lei-

den op 5 november 1850 

8. Petrus Uljee, geboren te Leiden op 20 september 1804, overleden te 

Rotterdam op 25 januari 1867 

 

 

Jacobus (Jacob) van Daalen (broer van Maria) geboren te Leiden op 2 juni 

1859, overleden te Leiden op 18 september 1811. Zoon van Jacobus van 
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Daalen (1734-1805) en Johanna Schreuder (1730-1819). Trouwt (eerste 

huwelijk) te Leiden op 17 april 1781 met Elisabeth Blijhie geboren te Lei-

den op 4 november 1750, overleden te Leiden op 30 augustus 1783. Ou-

ders onbekend. Tweede huwelijk te Leiden op 1 november 1783 met Eli-

sabeth Theresia (Lies) de Bolster, geboren te Leiden op 15 oktober 1749, 

overleden te Leiden op 19 januari 1821. Dochter van Hermanus de Bolster 

(? – 1790) en Maria Holsappel (? – <1780). 

 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. Jacobus (Cobus) van Daalen, geboren te Leiden op 14 oktober 1780, 

overleden te Leiden op 8 oktober 1858 

2. Johannes (Hannes) van Daalen, geboren te Leiden op 27 februari 

1782, overleden te Leiden op 5 december 1789 

 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

3. Hermanus van Daalen, geboren te Leiden op 12 april 1785, overleden 

onbekend 

4. Maria Theresia van Daalen, geboren te Leiden op 22 september 1786, 

overleden te Leiden op 15 juli 1811  

 

Beppies jeugd en jonge jaren 

 

De zesjarige Elisabeth Verboom – roepnaam Beppie – stopte haar vin-

gers in haar oren en rende naar buiten, de straat op. Ze wilde het ge-

schreeuw van papa en mama niet horen. Zo hadden ze nog nooit ruzie 

gemaakt. Ze hadden weleens woorden, maar schreeuwen zoals nu… dat 

nooit. Ze rende een heel eind weg en kwam bij de haven uit waar ze op 

de kade ging zitten en met haar beentjes bungelend naar het water en de 

boten keek. Het water was nog ver onder haar voeten. Het kabbelde 

zachtjes. Ze kreeg een haar bekende geur in de neus. Wat was het? Teer. 

Dat was het. Op een boot die aan de wal lag, waren mannen aan het 

werk. 

Papa was niet vaak thuis en al een hele tijd – misschien wel een jaar 

– kwam een man bij hen op bezoek als papa er niet was. Ze mocht hem 

oom Jaap noemen en vond hem heel aardig. Soms liet hij haar paardje 

rijden op zijn rug. Dan kroop hij op handen en knieën over de grond. 
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Misschien vond papa het niet goed dat hij kwam. Ze had tussen het ge-

schreeuw door zijn naam horen noemen.  

‘Wat! Hoe heet die vent die dat geflikt heeft?’ had papa geroepen.  

‘Jaap. Ik hou van hem.’ 

‘Je houdt van hem?’ Papa vloekte. ‘Hoe heet hij nog meer?’ 

‘Zeg ik niet. Gaat je niets aan.’ 

Weer vloekte hij. Beppie was daar erg van geschrokken.  

‘Ik ben wel je echtgenoot, ja?’ 

‘Echtgenoot? Sinds wanneer? We zijn niet eens getrouwd,’ schreeuw-

de nu ook mama. ‘En als ik je nodig heb, ben je er niet. Waar zit je al 

die dagen dat je er niet bent… hè?’ 

Op dat moment was Beppie weggerend. Ze wilde niets meer horen. 

Haar papa was niet vaak thuis, dus woonde ze regelmatig alleen met 

haar mama. Als het geen zondag was en mama moest werken, bracht 

ze Beppie altijd naar tante Lies en oom Jacob. Oom Jacob was 

mama’s enige broer. Haar oom en tante hadden drie jongens en een 

meisje. Qua leeftijd zat zij precies tussen de vier kinderen in. Ze was 

graag in dat gezin en voelde zich er thuis. Ze vond het maar niets .. 


