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door het bos
de liefde zien

gedichten

Billie Vos

PELCKMANS






voorwoord

voor zij die mijn hart vonden
voor zij die het kwamen stelen
voor zij die het deden tintelen

en geruisloos op bezoek kwamen

voor zij die er al jaren in vertoeven
voor zij die er hun huis in bouwden
voor zij die er verloren liepen

en besloten eraan toe te geven

voor zij die er niet in pasten

voor zij die er moesten vertrekken
voor zij die het braken

en het vergaten lijmen

voor zij die het bijeenzochten

voor zij die er niet naar durfden kijken
voor zij die er geen blijf mee wisten

en daarom nooit nog terug zijn gekomen

voor zij die het nog altijd dragen
voor zij die eraan blijven denken
voor zij die het niet kunnen vergeten

Voor zij

maar vooral voor mij
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HOOFD(stuk 1)

mijn hoofd is een plek
tussen weten en halsstarrig blijven geloven
zwevend tussen mijn lichaam en mijn woorden
op de rand van verdwijnen en er toch uiteindelijk geraken
een gevoel tussen openbreken en bewaken

het is de wachtkamer tussen u en mij
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Liefste,

ik hang ronkend aan uw lippen
te bedenken of uw sterrenbeeld
het mijne past

gij vouwt mij keurig op

en draagt mij dagen in de

palm van uw gedachte

het kietelt ondraaglijk breekbaar
in mijn borstkas

de plooien in mijn lijf

de textuur van uw bestaan

aarzelend scheef tussen
de dagen heen nestel

ik mij dieper naar binnen
waar de nasmaak
weergalmt in uw hoofd

strijk de kreukels
uit mijn twijfels
leg mij plat

voor u op tafel
kijk mij in de ogen
lees wat er staat

ge weet al hoe dit gaat



zoekertje

ik ben op zoek naar iemand
die gevonden wil worden
liefst helemaal
niet voor de helft
net zoals mij

ik ben volledig vindbaar bij deze
dus wie het ook moge wezen
als gij u gevonden voelt wanneer ik u vind
- wat onvermijdelijk zo zal blijken -
laat het dan voor altijd zijn
nog voor het begint
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er 1S hier
niks

dat ik
alleen
wil
voelen



